HEILIGEN \Y% PAROCHIE
Rondom Antonius Abt, Bernardus,
Blasius, Gummarus en Willibrordus

Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.156 Vrijdag 23 augustus 2024

Bereikbaarheid van onze parochie

Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088 | S @

Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie

Contact met het pastoraal team

Wilt u graag in contact komen met een van de leden
van ons pastoraal team,

pastoor Ronald van Bronswijk

of pastoraal werkende Giny van der Korput,

aarzelt u dan niet dit te doen.

Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:

Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze
parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.

U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen

Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6
4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl
Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur,

dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk.

Parochiekantoor Terheijden: Annetti Schaap
Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.
E-mail: terheijden@naardekerk.nl Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook
Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.
E-mail: wagenberg@naardekerk.nl Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
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Vieringen en activiteiten in de Vijf Heiligen Parochie

Zaterdag
24 augustus 2024

13.00 uur - 16.30 uur: Openstelling Antonius Abtkerk

19.00 uur Wijngaerdviering Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ .

Zondag 25 augustus 2024
21¢ zondag door het jaar
Caritascollecte t.b.v. MIVA

9.30 uur Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ Made
Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput
Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, organist A. v. Vulpen

9.30 uur H. Gummaruskerk Wagenberg

Eucharistieviering R. v. Bronswijk

Gelegenheidskoor GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt
met organist J. Horbach

Zaterdag 31 augustus 2024
22¢ zondag door het jaar
Caritascollecte t.b.v. MIVA

13.00 uur -16.30 uur: Openstelling Antonius Abtkerk Terheijden
19.00 uur H. Antonius Abtkerk Terheijden

Eucharistieviering R. v. Bronswijk.

Anthony Singers Terheijden o.l.v. Nadia Rutkovska,

piano René van Assche

Zondag 1 september 2024
22¢ zondag door het jaar

9.30 uur Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ Made
Eucharistieviering R. v. Bronswijk.
Cantores Blasiuskoor .

Maandag 1 september
2024
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Informatieavond op 2 september landelijke bedevaart 2025
Tijdens de informatieavond zullen de plannen voor de
bedevaart worden gepresenteerd. De informatieavond vindt
plaats op maandag 2 september 2024 om 19.30 uur

in de Cuyperszaal te Oudenbosch (onder de basiliek; ingang via
Pelgrim 2 aan het Doelpad).

Aanmelden voor de informatieavond

Belangstellenden voor deze avond kunnen zich véér 25
augustus 2024 aanmelden. Zie onderstaande link.

Definitieve opgave voor de bedevaart zelf kan via Huis voor de
Pelgrim. Het laatste nieuws en actuele programma-informatie
over het Jubeljaar 2025, is te vinden op de

speciale themapagina voor het heilig jaar.

Aanmelden: ik kom naar de informatieavond

In memoriam

Op 9 augustus overleed Trees Rovers-Schoenmakers (94) weduwe

van Anton Rovers. Liefst 55 jaar was Trees verbonden aan het Gummaruskoor,
waarvan zij ook bestuurslid was. We kijken dankbaar terug op wat zij voor het koor
betekend heeft. Haar uitvaart vond plaats in de Gummaruskerk te Wagenberg op
vrijdag 16 augustus, waarna zij in kleine kring begeleid werd naar het crematorium
in Oosterhout. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte gewenst met het
overlijden van deze lieve moeder en trotse oma. Moge Trees rusten in vrede.



https://bisdombreda.nl/heiligjaar/
https://bisdombreda.nl/agenda/informatieavond-landelijke-bedevaart-2025/

Caritascollecte MIVA
25 en 31 augustus 2024

De caritascollecte van de maand augustus is bestemd
voor MIVA. In veel landen zijn basisvoorzieningen als
gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de
meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er mensen die zich
inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt
deze mensen met onmisbare vervoers- en
communicatiemiddelen.

Dit jaar staat in de MIVA campagne de kraamkliniek van verloskundige Zelly in Chibombo, Zambia,
centraal. Deze kliniek heeft geen vervoer. In noodsituaties, zoals een keizersnee of een baby in
stuitligging, kan Zelly zwangere vrouwen niet op tijd naar het ziekenhuis brengen.

De zandwegen in de achterlanden van Zambia zijn slecht =
begaanbaar, en de kraamkliniek ligt op ruim twee uur rijden van het

ziekenhuis. Een ambulance is daarom hard nodig. Daarmee kan

Zelly zwangere vrouwen snellere toegang tot medische hulp geven

en kunnen complicaties eerder worden behandeld. Dat leidt tot Ondersteunt met
minder sterfte van moeders en hun baby’s, en verbetert de toegang yervoer en communicatie

tot gezondheidszorg van deze hele gemeenschap in Zambia.

MIVA wil nu geld inzamelen voor een ambulance voor de kraamkliniek van Zelly in Zambia.
Helpt u mee? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Terugblik caritascollecte juli 2024

De caritascollecte van juli was bestemd voor het diaconaal
ondersteuningswerk van het bisdom Breda. Het bisdom Breda
stimuleert en ondersteunt caritasinstellingen en diaconale groepen
in parochies. Vanuit hun christelijk geloof zijn zij dienstbaar aan
medemensen in nood, veraf en dichtbij.

Deze collecte bracht in onze kerken € 180,27 op.

Die Timmermanszoon van Nazareth moet een kerel

zijn geweest met veel verbeelding. Zong hij liedjes? Tekende Hij
in het zand misschien?

Kerken zijn huizen met niets dan verbeelding.

God zorgt er voor dat er mooi licht binnenvalt.

Hij schiep ook het hout en het ijzer, maar de beelden moeten we
zelf maken, daar heeft God geen tijd voor. Bovendien geloof ik
niet dat we kerken bouwen om alles te begrijpen, een kerk staat
er omwille van alle raadsels die we niet kunnen begrijpen.

| ( Willem Vermandere, Vlaams schrijver, dichter, zanger,

\ muzikant)

Kathedraal van Reims.




Openstelling Antonius Abtkerk in Terheijden

De Antonius Abtkerk in Terheijden is elke zaterdagmiddag van 1 juni tot en met 14 september tussen

13.00 uur en 16.30 uur gratis te bezoeken met exposities van lokale kunstenaars, toren beklimmen

op elke eerste zaterdag van de maand, rondleidingen, diverse videopresentaties rond plaatsing van
de wand en restauratie van de toren.

24 augustus
Marian Breedijk & Marie-José Dirkse

Ecoprint en textielkunst
31 augustus
Stichting PUUR NAH van

Corrie Looman-Pals
Creatieve werken

7 september

Maaike Stoops

Potlood- en pentekeningen
Marianne van de Laar

Schilderijen '

Kunst, humor en geloof kunnen elkaar best verdragen.
Meer nog: ze kunnen niet zonder elkaar. ( Herman Finkers)
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Ook de koren zijn weer begonnen

Dameskoor GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden hebben de draad weer opgepakt
en begonnen op woensdag 21 augustus weer met de wekelijkse repetities van 10.30 uur

tot 12.00 uur, de koren beginnen rond 10.00 uur altijd eerst met een bakske ( soms met wat
lekkers erbij) en gaan zich dan ontspannen inspannen om straks de liturgie weer muzikaal op te
luisteren.




De kloostertuin

Tussen eeuwenoude muren

Waar de schoonheid bloeit en geurt
Waar men ‘t fluisteren der uren
Bijna lijfelijk bespeurt

In de laatste zonnestralen

Roept het klokje mij naar ‘t lof
Doch ik wil nog even dralen

In mijn stille kloosterhof

Daar u hier nu toch bent, nodig ik u gaarne uit
Om mijn vele bloemen en mijn plantjes te bekijken
Roomse kervel, Engelgras en Benedictuskruid
Staan er prachtig bij zoals u ziet

Bij die Paternoster-boom ziet u de Papenschoen
Kandelaartje, Monnikskap en Rozenkransje prijken
Mijtertje en Slofje, die het ook uitstekend doen

En allicht ontbreekt het Kaarsje niet

Jammerlijk genoeg schiet ook het onkruid welig op
Afgodskruid en Judaspenning zijn niet uit te roeien
Heksenkrans en Tovernoot, Alruin en Duivelskop
Wist ik maar vanwaar dat ontuig kwam.

Addertong, Menistenzusje, Galgenjong, Kalvijn
Zouden in een kloostertuin niet mogen kunnen groeien
Weet u dat hier Vrouwenharen voorgekomen zijn
Zelfs een Scharrel en een Tripmadam

Maar ik moet u nu verlaten
Dadelijk begint het lof

Anders kon ik blijven praten
Want er is voldoende stof

Dat verklaart waarom ik lieden
Gaarne in mijn tuin ontvang
Mocht u nog wat willen wieden

Tuin van stadsklooster ‘San Damiano’
in Den Bosch

Gaat u dan gerust uw gang ( Drs. P, pseudoniem van Heinz Hermann Polzer)

Vergelijk het geloof met een muziekstuk, iedereen hoort er iets anders in. (Herman Finkers)




Periode voor de schepping:
Hoop en leef met de schepping

De Periode voor de schepping loopt van de Wereldgebedsdag
voor de Schepping ( 1 september 2024) tot de feestdag

_van Franciscus van Assisi (4 oktober 2024).

Dit jaar is het thema: Hoop en leef met de schepping.

In deze periode vieren we de goedheid van de schepping,
we bidden ervoor en reageren op de schreeuw van de aarde.
Dit gebeurt in allerlei verschillende kerken, over de hele
wereld.

Litanie voor de Schepping

Laat ons in vrede bidden

Om eerbied voor al wat op de aarde leeft OP EEN LUCHTBED
Om dankbaarheid voor de schepping ons toevertrouwd OP DE GOLVEN

Om dankbaarheid voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis VOEL IK ME
Om dankbaarheid voor licht en kracht van de zon EEN MET DE

Om dankbaarheid voor water dat leven voedt

Om dankbaarheid voor zuivere lucht die adem geeft
Om dankbaarheid voor vuur dat verwarmt

Om dankbaarheid voor al wat groeit en bloeit ZM{Z

PLASTIC SOEP

Om dankbaarheid voor het gewas dat ons voedt

Om dankbaarheid voor wat kleur en smaakt geeft

Om dankbaarheid voor dieren in het wild en in het veld

Om dankbaarheid voor vruchtbomen en cederwoud

Om dankbaarheid voor kruipgedierte en vogels bevederd

Om dankbaarheid voor wonderen van kunst en cultuur

Om dankbaarheid voor al wie hun stem verheffen voor de aarde
Om dankbaarheid voor de zuiveren van hart

Om dankbaarheid voor scheppende kunstenaars

Om dankbaarheid voor werkers aan recht en gerechtigheid

Om dankbaarheid voor vredestichters en hoeders van het leven
Leer ons een onverdeelde inzet voor al wat adem heeft

Leer ons al wat leeft onbaatzuchtig te beminnen

Leer hoog en laag, klein en groot te zien met nieuwe ogen

Leer ons dankzegging en dienstbaarheid, alom en altijd

Leer ons een nieuw lied voor God die schept en herschept, altijd weer.
( Benedictijnen Egmond-Binnen)

De eerste wet van ons wezen is dat we deel uitmaken van een kwetsbaar netwerk van onderlinge
afhankelijkheid met onze medemensen en met de rest van Gods schepping.
(Zuid-Afrikaans aartsbisschop Desmond Tutu (1931-2022




| Historische lijn kerk Antonius Abt (4)
1 Johan van der Made

@ istenen het eeuwenoude
verhaal van dit unieke
gehouw in Terheijden.

1542 De kerk is compleet

Vanaf 1542 werden eerst de zijbeuken gebouwd. Men noemde dat

“den buyck van der kercken wyden” (= verbreden).

Om de “tymmeringen ende metselrie” te kunnen bekostigen, werden in 1643 lijfrenten verkocht.
De zijbeuken werden aan weerszijden van de toren doorgetrokken.

In de voorgevel zijn duidelijk drie gedeelten te onderscheiden, te weten: de toren en de links en
rechts aangebouwde zijbeuken.
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Toen zal de oude kapel zijn afgebroken en de verkregen
sloopmaterialen zullen ongetwijfeld zijn hergebruikt.
Twee rijen pilaren werden gebouwd. De voetstukken
zijn achtkantig gemetseld. Boven tussen de pilaren
verrezen de gemetselde spitsbogen, die de hoog
opgaande muren van het middenschip,

“de buyck der kerck”, gingen dragen.

Niet alleen de toren staat schuin ten opzichte van de
zijgevels, ook de zijbeuken zijn niet haaks op de pilaren
gebouwd.

Daardoor zijn de gewelven in de zijbeuken geen van alle precies rechthoekig geworden. De breedten
variéren van 3.50 meter tot 3.80 meter.

=i

Behalve metselaars en timmerlieden kwamen er ook steenhouwers naar Terheijden om aan de kerk
te werken. Steenhouwers waren kunstenaars, die met beitel en hamer grote stukken bergsteen
bewerkten om er de gewenste vormen aan te geven.

Hun echt kunstenaarschap lieten zij onder

meer zien aan de krullen boven in de q_

raamopeningen en de kapitelen op de \ I T T I |

pilaren.

In 1546 stond de kerk daar in volle glorie. A
o 1480 9ebouwd .

De kerk had dubbele deuren in de beide 1542-1546 circa 1520

transepten. . e e+ .

De gebruikelijke ingang lag op het zuiden,

dus aan de Markstraat, maar die is reeds s T TTT71 |

lang vervallen. De deuren aan de noordkant i_

zijn er nog altijd. Dat was de deur naar het

kerkhof, dat destijds rond de gehele kerk
lag. In de noordwestelijk hoek van de kerk en onder in de toren was de woning van de pastoor.




Maar in 1568 begon de 80-jarige oorlog. In 1580 vond een inzameling plaats van kerkklokken voor het
gieten van kanonnen voor de prins van Oranje. In Breda moesten er vier kanonnen bij komen,
waarvoor 12 klokken nodig waren. Een luidklok mocht er blijven hangen. Hoeveel klokken er toen in
de Terheijdense kerktoren hingen weten we niet, maar als er meer dan één klok hing, zal het dorp
niet aan de inlevering zijn ontkomen.

Meermalen bivakkeerden hier soldaten van Nederlandse en Spaanse kant, en maakten “de kerck tot
een fort of schanse”. Na de aanval met het turfschip in 1590 was Breda bevrijd maar het Spaanse
leger bleef rondom de stad aanwezig, zo ook in de Terheijdense kerk in het najaar van 1590.

Vanaf de kerktoren hielden soldaten de wacht en stonden op de uitkijk. Toen is er in de kerk brand
ontstaan. Een onvoorzichtige soldaat in de toren zou een brandende lont aan een balk hebben
gehangen om wat verlichting te hebben. De balk raakte in brand en zowel de toren als het dak van
het middenschip brandden af. De oude kerken in Dongen en Ammerzoden is ooit hetzelfde
overkomen met nog steeds een open middenschip.

Dongen Oude Kerk

Kerk Ammerzoden

In Molenschot heeft men de bouw van een kerk
anders aangepakt. Werd in Terheijden om de
oude kapel een kerk gebouwd waarna de kapel
uit 1401 werd afgebroken, in Molenschot
bouwde men verderop een nieuwe kerk en bleef
de kapel ( anno 1549) als zodanig staan.
Molenschot is het dorp van Sint Anneke

( de heilige Anna, de moeder van Maria) waar op
26 juli veelal vrouwelijke bedevaartgangers
komen bidden bij de H. Anna om een relatie,
ieder Anneke een manneke, of naar Molenschot
komen met een kinderwens en die bij de H. Anna
wegleggen.

Kapel en kerk van Molenschot.

Sta niet toe dat iemand anders je het gevoel (Foto Johan van der Made)

geeft niet goed genoeg te zijn.




- Onweer boven Wagenberg

. Hedenmorgen ontlastte zich een hevig onweer
boven Wagenberg, waarbij de kerk door een
der slagen werd getroffen. De motor van hef
uurwerk werd beschadigd, De heer L. die bezig
was in de kerk een versiering aan te brengen,
schrok zoo, dat de hulp van den geneesheer
moest worden ingeroepen.

Uit Dagblad van Noord-Brabant van 8 augustus 1931

RaboClubSupport Breda-Amerstreek 2024.

Van 2 september t/m 24 september 2024 kan iedere Raboklant
zijn/haar stem uitbrengen op verenigingen, clubs, koren en
Stem op onze club! stichtingen die zich hiervoor hebben aangemeld. Je stem
uitbrengen kan via de volgende link:
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

Rabo ClubSupport

Binnen ons parochieverband staan op het stembiljet: Anthony Singers Terheijden, Dameskoor
GumarAnto Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden, Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden
(SBAAT) en Stichting Behoud Gummaruskerk Wagenberg (SBGW)

Laat je stem niet verloren gaan. Bij voorbaat dank voor je (Rabo) support.

Een kapelaan voor de parochie Terheijden in 1761

R # De parochie Terheijden was vroeger een zeer uitgestrekte parochie, het gehele

' grondgebied van de vroegere Gemeente Terheijden viel onder deze parochie.
‘Eene lengte van meer dan drie uren en eene breedte van een en een half uur. Daar
de communicanten steeds vermeerderden, hebben de tijdelijke pastoors meer dan
eens, de Baronnen van Breda en de Hoogmogende Heeren te ' s Hage lastig
gevallen en geklaagd over den zwaren last en arbeid en dringend een medehelper
afgesmeekt °.

In 1761 kreeg de parochie Terheijden dan een kapelaan toegewezen, na
toestemming van de overheid. De katholieke kerk werd toen nog maar oogluikend
toegestaan. Men mocht alleen maar kerken in gebouwen die van buiten helemaal
niet op een kerk leken. In Terheijden en in Wagenberg heeft men zo’n schuurkerk
gekend want na 1648 toen de Antonius Abtkerk gebruikt werd door de
protestanten, deed de pastoor in Terheijden de vroegmis en ging daarna met een
grote groep Terheijdenaren naar Wagenberg voor de hoogmis.

Later is de Wagenbergse schuurkerk niet meer gebruikt en moest men langs het
aloude Kerckenstraetken naar Terheijden.

Voor de meeste mensen betekende dat in die tijd dat zij te voet naar de kerk
moesten , de afstanden werden uitgedrukt in ‘uren gaans’ en Wagenberg lag
ongeveer drie kwartier gaans van Terheijden.

Vrij en openlijk belijden van het katholiek geloof werd pas weer toegestaan in 1795 met de komst
van de Fransen toen er een eind kwam aan de Republiek der Zeven Verenigde Provincién.

Van deze komst profiteerde men ook op Wagenberg toen men daar ijverde voor een eigen kerk en
een eigen pastoor.

Kerkstraat j



https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

De eerste pastoor van Wagenberg

Adrianus Franciscus Praets werd op 25 oktober 1796 geinstalleerd als eerste pastoor van de
zelfstandige parochie Wagenberg. Adrianus Franciscus Praets werd geboren in wat men toen nog
Groot- Zundert noemde in 1749, als zoon van Servatius Andrianus Praets en Maria Francisca van
Engelen. Hij volgde in 1775 de lessen wijsbegeerte in Leuven , in de noordelijke Nederlanden was een
priesteropleiding niet toegestaan, en hij werd op 20 mei 1780 tot priester gewijd en in datzelfde jaar
tot kapelaan in Terheijden benoemd. Hij was voor de mensen uit Wagenberg geen onbekende, want
die vielen onder de parochie Terheijden.

De opzet van pastoor Roels

Pastoor Roels van Terheijden had het niet zo op een zelfstandige parochie op Wagenberg,

hij zou dan de helft van zijn parochianen verliezen, minder inkomen genieten, de Wagenbergse
pastoor zou een vrije woning krijgen, terwijl de pastoor in Terheijden zelf voor onderdak moest zorgen
en hij zocht naar een manier om te voorkomen dat er een zelfstandige parochie op Wagenberg
kwam. Als Wagenberg nu eens een hulpkerk van Terheijden werd, waar een kapelaan werkte?

Deze kapelaan zou dan jaarlijks f 100,- of wellicht wel f 140,- aan de pastoor van Terheijden moeten
afdragen. Maar welke kapelaan zou dat willen doen?

Dat kun je maar aan één kapelaan vragen en dat is je eigen kapelaan en inderdaad kapelaan Praets
wilde wel naar Wagenberg en stuurde daarover ook een brief naar het bisdom Antwerpen ,waar
Terheijden onder viel, waarin hij verklaarde wel naar Wagenberg te willen.

Het bisdom stemde toe, maar kapelaan Praets werd toch meteen gewoon pastoor te Wagenberg en
niet ondergeschikt aan de pastoor van Terheijden. Maar wat de eerste pastoor van Wagenberg wel
deed was pastoor Roels van Terheijden jaarlijks f 100,- uitbetalen.

Het salaris van pastoor Praets

Vanuit de parochie kreeg de pastoor een jaargeld van 300 gulden.

Ook was er voor hem van iedere Wagenbergse koe jaarlijks een pond boter

te bezorgen aan de pastorie. In ruil daarvoor zou de zondagse hoogmis worden opgedragen voor het
welzijn en zaligheid van de parochie. Ook had de pastoor vrij wonen inclusief tuin.

Daarnaast kreeg hij van de overheid een jaargeld van 400 gulden.

Pastoor Praets overleed op 4 november 1815 en werd vier dagen later begraven.

De plechtige lijkdienst vond pas plaats op 15 november en werd opgedragen door de apostolisch
vicaris' , Adrianus van Dongen, met assistentie van pastoor Mangelaars van Terheijden en de
assistent? Adrianus Knipscheer.

Bronnen :

G.C.A. Juten : De parochién in het bisdom Breda. Bergen op Zoom 1935

Johan van der Made: Parochie H. Gummarus Wagenberg 1796-1996, nr. 77 De Vlasselt.
Johannes Baptista Kriiger : Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom van Breda, deel 4

De kerk wordt misschien steeds leger , maar het geloof blijft leven.
Het is als water: dat sijpelt onder de grond door en komt op onverwachte plekken
weer naar boven! (Missiewerker Maria Poulisse)

1 Er waren in onze omgeving toen nog geen bisdommen, een apostolisch vicaris vervult dan eigenlijk al zo’n
beetje de taken van een bisschop.

2 Een assistent was een pasgewijde priester die nog geen vast stek als kapelaan gekregen had, deze priesters
werkten dan bijvoorbeeld bij een pastoor die vanwege ouderdom of ziekte zijn taken niet meer zo gemakkelijk
kon vervullen.
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Het moet, het mag

Emeritus Aartsbisschop Kardinaal Jozef de Kesel van Belgié schrijft in zijn boek ‘Geloof & Godsdienst
in een seculiere samenleving’ dat de mensen vroeger heel vaak deelnamen aan kerkelijke
activiteiten omdat dit toen cultureel gestuurd werd, eenvoudiger gezegd: je werd geacht deel te
nemen aan of misschien moest je gewoon deelnemen aan de H. Mis, het Lof of andere vieringen,
want dat hoorde toen zo. Je kerkbezoek werd zelfs op je rapport vermeld.

Het geloof zat toen ook niet bij iedereen zo diep, maar je deed maar mee en was erg opgelucht als
het ‘Ita missa est’ weerklonk, het teken dat de H. Mis was afgelopen.

In onze huidige tijd is er wat het geloof betreft een verandering gekomen en we zijn van een cultuur
gestuurd geloof meer naar een geloof van persoonlijke keuze overgegaan.

Hoe sta jezelf hierin? Door een antwoord te geven op de volgende vragen , kun je zien

waar of je staat. Ben je iemand waarbij het geloof nog veel door de cultuur is bepaald of is er sprake
van een meer persoonlijke keuze? Zie hiervoor verder pagina 12.

Vraag Nee | Ja
1. Alsik op zondagin de kerk zie dat iemand
nieuw is, dan spreek ik hem/haar aan en
verwelkom hem/haar.

2. Alseropzondag een vormselviering is,
kom ik niet of ga ik naar een andere kerk.

3. lknodig wel eens andere mensen uit om
mee te gaan naar de kerk.

4. Geloven is privé en daar heb je het niet

met anderen over.
5. |k heb mijn vaste plaats in de kerk en
erger mij als iemand anders daar is gaan zitten.

6. Alshetop het werk of tijdens een avondje
uit over geloof gaat, vertel ik dat ik gelovig ben
en regelmatig naar de kerk ga.

7. Ik heb liever niet dat er op zondag tijdens
de viering gedoopt wordt; de viering duurt dan
al gauw een kwartier langer.

8. Als we een bijeenkomst zonder gebed
beginnen, heb ik toch het gevoel dat ik iets mis.

9. Mijninzet voor de ander is uitdrukking van
mijn relatie met Jezus.

10. Ik ben blij dat ik regelmatig op zondag naar
de Kerk kan, maar laat me verder met rust.
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Het moet, het mag

Heb je ja geantwoord op 1,3,6,8,9 dan is er meer sprake van een persoonlijke keuze, een geloof met
een missionair karakter

Heb je ja geantwoord op 2,4,5,7,10 dan is je geloof nog meer cultureel bepaald.

Er zijn momenten waarop ik weer naar een kerkgang verlang, opdat er misschien verlossing kan
zZijn voor mij. Maar ik ben al te ver door het moderne leven aangetast.
(Schrijver Jan Siebelink naar aanleiding van de dood van zijn vrouw)

Rouwen

Rouwen is niet zomaar even,
rouw is er elke dag.

Het missen van een dierbare
die je zo intens graag zag.

Rouw gaat met pieken en dalen
En soms kabbelt het rustig door.
Je moet er mee leren leven,

een tijd staat er helaas niet voor.

Rouw is niet zachtaardig,

het doet soms zoveel pijn.

Soms kun je het niet accepteren,
het nooit meer samen zijn.

Rouw is voor jezelf,
soms wil je het wel delen
Begrip en veel geduld
kan al heel veel schelen.

Rouw zit diep van binnen,
een litteken voor altijd.

Je bent iemand verloren,
dat gevoel raak je niet kwijt.

Onze volgende nieuwsbrief VHP verschijnt op vrijdag 6 september a.s.
Mocht je kopij hebben voor onze nieuwsbrief dan kan die naar het volgende
emailadres gestuurd worden: info@naardekerk.nl

Neem ook eens een kijkje op onze website: www.naardekerk.nl en volg onze
parochie op Facebook.
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