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Rondom  Antonius Abt, Bernardus, 
Blasius, Gummarus en Willibrordus 

       
Nieuwsbrief van de  Vijf Heiligen Parochie  Nr.155  Vrijdag 9 augustus 2024 
 

Bereikbaarheid van onze parochie 
Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen  
zijn we bereikbaar via 06-10490088   

 
Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie 
 

  
Contact met het pastoraal team 
Wilt u graag in contact komen met een van de leden  
van ons pastoraal team,  
pastoor Ronald van Bronswijk  
of pastoraal werkende Giny van der Korput,  
aarzelt u dan niet dit te doen. 
Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer  
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:   
Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl 

 
Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze 
parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.  
U bent er van harte welkom.  
Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en telefoonnummers: 
 
Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen 
Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6  
4921 BB Made.  Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl    
Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur ,  
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk. 
 
Parochiekantoor Terheijden: Annetti Schaap 
Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.   
E-mail: terheijden@naardekerk.nl   Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
 
Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook 
Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.   
E-mail: wagenberg@naardekerk.nl    Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur 
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Vieringen en activiteiten in de Vijf Heiligen Parochie 
 

Zaterdag  
10 augustus  2024 

13.00 uur - 16.30 uur: Openstelling Antonius Abtkerk  
14.00 uur – 16.00 uur: Openstelling ‘Witte Kerkje’ Terheijden. 

Zondag 11 augustus  2024 
19e zondag door het jaar 
 

9.30 uur Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ Made 
Eucharistieviering P. Schellens  
Gelegenheidskoor GumarAnto met organist  J. Horbach  
 
9.30 uur H. Gummaruskerk Wagenberg 
Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput 
Gelegenheidskoor Herenkoor St. Antonius Abt  
met organist A. v. Vulpen  

Zaterdag 17 augustus 2024 
20e  zondag door het jaar 
 

13.00 uur -17.00 uur: Openstelling Antonius Abtkerk Terheijden 
viering  100 jaar Vermeulenorgel,  
zie verder in deze nieuwsbrief. 
19.00 uur H. Antonius Abtkerk Terheijden 
Eucharistieviering R. v. Bronswijk  , CD-muziek. 

Zondag 18 augustus  2024 
20e  zondag door het jaar 

9.30 uur Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ Made 
Eucharistieviering R. v. Bronswijk  , CD-muziek. 

 
Proficiat met jullie huwelijk 
 

Op zaterdag 27 juli gaven  Ard Damen en Ingrid de Leeuw elkaar het ja-woord 
in de H. Gummaruskerk te Wagenberg in een  viering  voorgegaan  
door Giny van der Korput en pastor Joost de Bont. 
Ard en Ingrid, van harte proficiat met jullie huwelijk 
 
 
 
Wat zal ik schrijven over 'ik'  
'ik' ben een deel van 'jij'  
en 'jij' bent 'ik' door dun en dik  
en daarom zijn wij 'wij'   ( Toon Hermans)  

 
In memoriam 
 
Dinsdag 6 augustus jl. was in de H. Gummaruskerk in Wagenberg de uitvaart                                         
van Annie van Strien- van Gils (85). Na de uitvaartviering werd zij bijgezet in het 
graf van haar man , Gerrit van Strien (1941-2005), op de begraafplaats in 
Wagenberg. Ons medeleven bij het overlijden van deze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootoma. Moge Annie rusten in vrede. 

 
 
Wij zijn niet geroepen om in het openbare leven grootse, opvallende dingen te doen.             
Maar het is wel onze plicht de gewone dingen op grootse wijze te doen, met een zuivere intentie en 
met de inzet van onze hele persoonlijkheid. ( Titus Brandsma) 
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Derde seizoen programma ‘Kloostergasten’ van KRO-NCRV gestart 
 
Intreden in een klooster is tegenwoordig verre van vanzelfsprekend , in tegenstelling tot vroeger 
toen er van de meestal grote gezinnen wel meerdere kinderen intraden bij een kloosterorde of 
congregatie. 
Ons mensen van nu, zeker ook  op zoek naar stilte ,bezinning en balans, kiezen dan toch wel voor een 
meerdaags verblijf in een klooster en de gastenhuizen van diverse kloosters zijn dan ook vaak 
volgeboekt. 
 
Zes bekende Nederlanders gaan ook weer voor drie dagen het klooster in om daar mee te leven  
met het levensritme in diverse kloosters een ritme dat daar bepaald wordt door de vieringen die 
gedurende de dag plaatsvinden ( getijden)  
De eerste drie afleveringen zijn vanaf zaterdag 3 augustus wekelijks te zien om 20.50 uur  
bij KRO-NCRV op NPO 2 en de volgende serie van drie wordt uitgezonden in december. 
 
Ik wil graag geloven, maar mijn verstand zit in de weg.  
(CDA-leider Henri Bontenbal, een protestant met een katholiek hart en ook een kloostergast)  
 
 
 

Tijden veranderen en wij ook 

Tijden veranderen, situaties veranderen en daarmee 
veranderen de mensen ook. Dat is niet iets van deze tijd, 
dat is van alle tijden. Wie dat betwijfelt moge de oude 
spreuk ophalen in zijn geheugen: “Tempora mutantur et 
nos mutantur in illis”. 

Bij verandering is er altijd werk aan de winkel, want waar zich nieuwe situaties aandienen, zijn er niet 
alleen nieuwe vragen, maar ook nieuwe uitdagingen en kansen. Hoe als kerk present te zijn in een 
samenleving die meer en meer nood heeft aan verbinding, aan plekken waar naar mensen wordt 
omgezien, waar ze thuis kunnen komen bij elkaar en misschien ook bij God 

Wij leven in een veranderende tijd en wij hoeven niet direct op alles een antwoord te hebben. Zo zit 
het leven niet in elkaar. Maar het evangelie vraagt ons om de nieuwe situatie met nieuwe ogen, met 
een nieuwe blik te bekijken. Niet die van het oude gelijk of ongelijk, maar met de ontfermende blik 
van Christus,  die mensen hoop en leven geeft. 

Laten wij in deze veranderende tijd niet beginnen met nieuwe structuren te ontwerpen, maar 

levende kernen te vormen waar mensen welkom zijn met hun verhaal.                                                           

(Thijs Ketelaars, abt van de Benedictijnenabdij  van Egmond -Binnen) 

 

 

Waar je ook staat, je staat altijd op iemands tenen. (Godfried Bomans) 
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Openstelling van de twee Terheijdense kerken 

De Antonius Abtkerk in Terheijden 

De Antonius Abtkerk in Terheijden is elke zaterdagmiddag van 1 juni tot en met  14 september 
tussen 13.00 uur en 16.30 uur gratis te bezoeken met exposities van lokale kunstenaars, toren 
beklimmen op elke eerste zaterdag van de maand, rondleidingen, diverse videopresentaties rond 
plaatsing van de wand en restauratie van de toren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 10 augustus kunt u  het Witte Kerkje in Terheijden 

bezoeken                                                                                                 

Tussen 14.00 uur en 16.00 uur is het Witte Kerkje open. Het is dan alweer de 
vierde en laatste zaterdag dat we het Witte Kerkje openstellen voor bezoekers.  
Op deze middag kunt u genieten van een proeverijtje van hartige en zoete hapjes 
die ter plekke worden bereid met verse producten uit onze eigen moestuin. Kom, eet en drink mee 
en vier de zomer!  
Vanzelfsprekend is er altijd thee, koffie of iets fris voor onze bezoekers.  
Onze gastvrouwen leiden u graag rond en beantwoorden al uw vragen. 
Tot ziens  
 
We hebben elkaar broodnodig ( Giny van der Korput) 
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Viering 100 Jaar Vermeulenorgel in de Antonius Abtkerk Terheijden  
op zaterdag 17 augustus 2024 
 
Speciaal benefietconcert met muzikale uitvoeringen op het jarige orgel 
Op zaterdag 17 augustus viert het Vermeulenorgel in de Antonius Abt in Terheijden zijn 100-jarig 
jubileum. Speciaal voor deze gelegenheid wordt een gratis benefietconcert gehouden, samengesteld 
uit een reeks muzikale optredens om giften op te halen voor het behoud van het orgel. Daarnaast 
wordt op 17 augustus de geschiedenis van het indrukwekkende orgel, dat in 1924 werd geïnstalleerd 
na een verwoestende brand, met bezoekers gedeeld. Iedereen is welkom binnen te lopen tussen 
13.00-17.00 om te zien hoe het orgel bij dit jubileum uitgebreid in het zonnetje wordt gezet.  
 
Historie jarig orgel 
Op 26 oktober 1922 werd de Antonius Abtkerk door brand getroffen, waarbij ook het ‘grote’ orgel uit 
1866 verloren ging. De kerk werd snel hersteld en kreeg een orgel geleverd door de Gebroeders 
Vermeulen, een orgelbouwbedrijf met wortels die teruggaan tot 1730.  
Dit orgel werd op 13 augustus 1924 ingewijd en ingespeeld.  
De ingebruikname van het orgel werd destijds uitgebreid verslagen  
door het Dagblad van Noord-Brabant, dat de dag beschreef als een “heerlijke dag”  
en organist Jac. Maassen prees om zijn virtuositeit.  
Tijd om anno 2024 stil te staan bij het jubileum van het orgel  
met hopelijk net zulke mooie muzikale optredens als toen. 
 

Benefietconcert vol muzikale optredens 
De viering van het 100-jarig bestaan van het Vermeulenorgel wordt georganiseerd door de Stichting 
Behoud Antonius Abt (SBAAT) en de Vijf Heiligen Parochie met een speciaal muziekprogramma.  
Het programma begint om 13.00 uur en biedt een gevarieerde reeks muzikale uitvoeringen. Tussen 
de optredens door wordt er door vrijwilligers meer verteld over de historie van het Vermeulenorgel 
en de Antonius Abt. In grote lijnen is het muzikale feestprogramma als volgt: 
 

13.00 uur -14.30 uur 
Orgelspel door John van Osdorp, gevolgd door zang van dameskoor GumarAnto en herenkoor St. 
Antonius Abt , die samen met John van Opdorp stukken als ‘Jesu Amor mi’ en ‘Panis Angelicus’  
zullen uitvoeren. 
14.30 uur -15.00 uur 
De beurt is aan Heino Vergouwen die zes 'Voluntaries' van Händel ten gehore brengt. 
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15.30 uur – 16.10 uur 
Ton Stevens op orgel en Lianne van Bekhoven op dwarsfluit zorgen 
voor een breed scala aan uitvoeringen met onder andere delen uit 
Vivaldi's ‘De Vier Jaargetijden’ en Bach’s ‘Sicilienne’. 
16.20 uur – 17.00 uur  
Ton Stevens en Tonny Bijl (saxofoon) sluiten de middag af met een 
reeks stukken waaronder werken van Fauré en Sjostakovitsj. 
 
Volledig programma 
Het volledige muzikale programma is te vinden op de 
facebookpagina en de website van Stichting Behoud de Antonius 
Abt. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie over de historie 
van het Vermeulenorgel.  
Kom op 17 augustus naar de Antonius Abt en laat u muzikaal 
verrassen door het prachtige Vermeulenorgel en de talentvolle 
musici die deze bijzondere viering kleur geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het orgel is in mijn ogen en oren de koning van de instrumenten. (Wolfgang Amadeus Mozart) 

Terwijl het Vermeulen- orgel speelt  

John van Opdorp speelt op het Vermeulen-orgel boven op het oksaal in zaal ‘de Abt’ van de Antonius 
Abtkerk werk van de Franse componist en organist Louis Marchand (1669-1732) en terwijl  filmt 
koster Thijs van Gils de kleine kerkelijke ruimte van de Antonius Abtkerk in Terheijden.                                                                       
Open de link om het geheel te zien en te beluisteren. 

https://www.youtube.com/watch?v=CTiCewIWkao 

 

Een kerk is een concertzaal waarin de mensen per ongeluk met hun rug naar het orgel zitten.             
(Fons Jansen)  

Doneren voor het onderhoud en behoud van het 

Vermeulenorgel kan via deze QR-code of via de 

button op de startpagina van 

www.behouddeantoniusabt.nl 

Het Vermeulenorgel in de Antonius 

Abt (1924) viert 17 augustus zijn 

honderdjarig jubileum met een 

speciaal benefietconcert 

https://www.youtube.com/watch?v=CTiCewIWkao
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Bernardusoctaaf 2024 1: Geloven begint met ontmoeting 

In parochie Sint Jan de Doper omvattende de kernen Gilze, Alphen, Riel, 
Chaam, Baarle-Nassau en Ulicoten vindt dit jaar de 29e editie van het 
Bernardusoctaaf plaats. Deze parochie maakt ook deel uit van onze pastorale 
zone ‘de Wijngaard’ .  
 
Overzicht van het programma: 
Dinsdag 20 augustus Feestdag van de H. Bernardus 
Om 19.00 uur vertrek vanaf het Kerkplein in Ulicoten naar de Bernarduskapel  
voor de eucharistieviering aldaar met Mgr. H. Lommers en St. Willibrordusgilde 
uit Alphen en Sint Bernarduskoor uit Ulicoten o.l.v. Danny Pals. 
 

Donderdag 22 augustus  
Om 14.00 uur in de nieuwe devotiekapel van de vroegere H. Bernarduskerk in Ulicoten presentatie 
van afbeeldingen van de H. Bernardus en Maria. 
 
Zondag 25 augustus Bedevaartdag 
Om 10.30 uur eucharistieviering bij de Bernarduskapel met vicaris W. Wiertz en Sint Bernarduskoor 
uit Ulicoten o.l.v. Danny Pals en Brassband Ulicoten o.l.v. J. Corneillie.  
 
Dinsdag 27 augustus 
Om 10.00 uur Kruisweg bij de Bernarduskapel tot intentie van de Indiëgangers,  broeder Jan Boeren 
en father Fons Geerts. 
Eucharistieviering om 19.00 uur bij de Bernarduskapel met pastoor M. Prasing en gelegenheidskoor. 
 
Vrijdag 13 september  
08.30 uur Ochtendwandeling met de kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten van de 
Bernardusschool naar de Bernarduskapel en aansluitend activiteiten in de Bremerpoort. 
 
Ook Made kende ooit een Bernardusoctaaf, zo stond in het mededelingenboek in 1899 het volgende 
te lezen: Morgen is de plechtige feestdag van de H. Bernardus, patroon van deze kerk en parochie, 
geboden te vieren als zondag. Na alle diensten en gedurende het octaaf relikwie  
van de H. Bernardus. 
 
Een man van gezag 
De Franse cisterciënzermonnik Bernardus van Clairvaux (1090-1153) kun je gerust een man van gezag 
noemen. Hij was de stichter van de abdij van Clairveaux en dankzij hem kende de orde van de 
Cisterciënzers een geweldige groei.  
Hij reisde Europa door om ketterijen te bestrijden,  
de Tweede Kruistocht (1147-1149) te prediken, paus en bisschoppen en wereldlijke heersers te 
adviseren maar ook kerkelijke functionarissen  indien nodig de les te lezen als hun levenswijze niet 
strookte met het evangelie.  
Bernardus kon het goed zeggen, zijn bijnaam was dan ook Doctor Mellifluus  
('Honingvloeiende Leraar'). De heiligheid van de kerk bevorderen stond bij hem, hij was een mysticus 
, bovenaan de prioriteitenlijst. Hij verlangde naar stilte, bezinning in afzondering,  
maar was dus toch voortdurend onderweg.  

 
1 Een octaaf staat in de kerk voor een periode van 8 dagen verbonden aan een kerkelijk feest in dit geval dus de 
H. Bernardus wiens sterfdag viel op 20 augustus en een sterfdag van een heilige wordt zijn feestdag. 
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Hij had een bloedhekel aan wijsgerige haarkloverijen. 
Misstanden in de kerk bestreed hij met alle macht, maar 
van kerkhervormingen moest hij weer niets hebben. 

 
Waarvoor heb ik de wijsbegeerte nodig?                          
Mijn leraren zijn de apostelen, zij hebben mij niet 
geleerd Plato te lezen en de spitsvondigheden 
van Aristoteles te ontcijferen.  
Maar zij hebben mij geleerd te leven.  
En geloof mij, dit is geen geringe kennis. 
( Bernardus van Clairveaux)  

 
Bernardus was ervan overtuigd dat de mens door gebed, 
versterving en schriftlezing  een heel eind naar 
volmaaktheid kon groeien. Maria speelde hierbij ook een 
grote rol.  
“Maria numquam satis” (= over Maria nooit genoeg )  
was dan ook zijn devies.                           
Zijn veelvuldig vasten leidde tot een pijnlijke maagkwaal. 
Als erfenis liet hij 534 brieven, 340 preken en 12 traktaten 
na  en hij had 68 cisterciënzerkloosters gesticht. Bernardus 
een kerkleraar die steeds verwees naar de Bijbel, als het 
boek waaruit we o.a. geestkracht kunnen putten  
uit de daarin beschreven ervaringen van de eerste 
christenen.  
In 1174 werd Bernardus heilig verklaard en vanaf die tijd 
werd hij patroon van diverse kerken  
( o.a. de Bernarduskerken in Made en Ulicoten) , scholen 
en kloosters en ook een Madese melkfabriek werden naar 

hem vernoemd , religieuzen kozen zijn naam als kloosternaam. 
Hij werd ook patroon van de Cisterciënzers en Trappisten, van bijenhouders, van veehouders  
en van de stervenden. 
Zijn voorspraak werd ook ingeroepen tegen stuipen, jicht, krampen en reumatiek. 
Bronnen:  
www.kro-ncrv.nl  
Julien Mariman: Bernardus , al 350 jaar in Made, 1671-2021, De Klok jaargang 22 nr. 66 , 2020.                            
www.heiligen.net 
 

Rooms leven ……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s Ad Akkermans 
 

Bernardusraam in sociaal-cultureel 
centrum ‘de Bernardus te Made. 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/plato
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/aristoteles
http://www.kro-ncrv.nl/
http://www.heiligen.net/
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Informatieavond over landelijke bedevaart 2025 

Op maandag 2 september 2024 houdt het bisdom Breda een 
informatieavond over de landelijke bedevaart die in de meivakantie van 
2025 (van 26 april tot 3 mei) zal plaatsvinden. De avond wordt gehouden in 
de Cuyperszaal nabij de basiliek van Oudenbosch. 

 
 
Landelijke bedevaart 
In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van dit jaar is ‘Pelgrims van Hoop’. 
In het jubeljaar houden de Nederlandse bisdommen een gezamenlijke bedevaart naar Rome. Deze 
landelijke bedevaart wordt verzorgd door het Huis van de Pelgrim. Inschrijving en deelname verloopt 
via deze bedevaartorganisatie. Vicaris Paul Verbeek zal met de bedevaart meegaan om de pelgrims 
van het bisdom Breda te begeleiden. 
 
Informatieavond op 2 september 
Tijdens de informatieavond zullen de plannen voor de bedevaart worden gepresenteerd. Ook is er 
gelegenheid om vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats op maandag 2 september 2024 
om 19.30 uur in de Cuyperszaal te Oudenbosch  
(onder de basiliek; ingang via Pelgrim 2 aan het Doelpad).  
 
Aanmelden voor de informatieavond 
Belangstellenden voor deze avond kunnen zich vóór 25 augustus 2024 aanmelden.                                     
Zie onderstaande link. Definitieve opgave voor de bedevaart zelf kan via Huis voor de Pelgrim. 
Het laatste nieuws en actuele programma-informatie over het Jubeljaar 2025, is te vinden op de 
speciale themapagina voor het heilig jaar. 
 

Aanmelden: ik kom naar de informatieavond  
 

Wees niet bang  

wees niet bang je mag opnieuw beginnen  
vastberaden doelgericht of aarzelend op de tast 
houd je aan regels volg je eigen zinnen  
laat die hand maar los of pak er juist een vast  

wees niet bang voor al te grote dromen 
ga als je het zeker weet en als je aarzelt wacht                                           
hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen 
het mooiste overkomt je het minste is bedacht  

wees niet bang voor wat ze van je vinden 
wat weet je van een ander als je jezelf niet kent 
verlies je oorsprong niet door je te snel te binden 
het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde went  

Wat een waardeloze reis ,                 
niets dan regen. 

https://bisdombreda.nl/heiligjaar/
https://bisdombreda.nl/agenda/informatieavond-landelijke-bedevaart-2025/
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wees niet bang je bent een van de velen 
tegelijk is er maar een als jij 
dat betekent dat je vaak zult moeten delen 
en soms zal moeten zeggen laat me vrij  ( Freek de Jonge) 

 
Een middagje vrede in het klein 

Vredesmarkt Hooge Zwaluwe 

 
Op 24 september 1988 organiseerde de Werkgroep Kerk en Samenleving  
van de H. Willibrordusparochie en de Diaconie van de Hervormde Kerk te 
Hooge Zwaluwe 
een vredesmarkt.  Door het slechte weer kon deze markt niet buiten 
plaatsvinden, maar met medewerking van de toenmalige Gemeente Hooge 
en Lage Zwaluwe kon deze markt in het gemeentehuis plaatsvinden. Een 
markt met de toen nog twee scholen op Hooge Zwaluwe, de Frederik 
Hendrikschool en St. Janschool, fanfare ‘Concordia’ en koor ‘ Nut en Genoegen’ ,  
de Wereldwinkel, het Rode Kruis, de Heemkundekring, Unicef, de W-groep en de Handwerkclub. 
Tekeningen, vredesduiven, een vredesmachine ( helaas worden er nog steeds meer oorlogsmachines 
geproduceerd ) , poppen van allerlei landen en rassen werden er tentoongesteld. 
Samendoen, samenwerken , elkaar verstaan, elkaar verdragen, dat is de weg naar blijvende vrede. 
 

 
In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw gonsde het 
binnen de kerken van veel diaconale en sociale 
activiteiten. Er waren daarvoor ook pastoraal werkers 
Kerk en Samenleving en diaconaal werkers. 
Nu is het wat dat alles betreft in de kerk 
wel stiller geworden, maar veel deze activiteiten hebben toch wel een plekje  
in de samenleving behouden, geënt op religieuze roots , en dat wordt  
vaak vergeten. 
 
Alleen in stille vijvers weerspiegelt het licht der sterren. 
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Mijn viering met muziek (deel 3) 
André de Caluwe 
 
Karl Jenkins componeerde ‘The Armed Man, a Mass for Peace’ 
in het jaar 2000. Hiervan het Agnus Dei. 
Een vreemde combinatie: ‘armed’ is gewapend en daarnaast ‘peace’  
en dat betekent vrede. Jenkins wil geweld afzweren en vrede bevorderen.  
De vorm van ‘The Armed Man’  is die van de katholieke mis maar er zijn ook 

teksten uit de islam en het boeddhisme. 
 
Jenkins: The Armed Man - A Mass For Peace - X. Agnus Dei - YouTube 
 
Tijdens de communie-uitreiking en de collecte:  
Casta Diva uit de opera Norma van Vincenzo Bellini (1801-1835). 
 
André Rieu & Kimmy Skota - Casta Diva - YouTube 
 
Het sluitstuk van mijn muzikale mis is van Ludwig van Beethoven. 
In zijn vierde pianoconcert, tweede deel, schreef hij een dialoog tussen piano en orkest, luister maar  
 
Beethoven: Piano concerto N°4 II. Andante con moto - YouTube 
 
Deze dialoog geeft prachtig weer welk gevoel bij mij opkomt. Daar geniet ik bewust van….  
En ik hoop de lezer/luisteraar ook. 
 
Als toegift nog een van de mooiste Marialiederen die ik ken: ‘Let it be’ , geschreven en meestal 
gezongen door Paul McCartny. Hoewel het geschreven is ter ere van zijn overleden moeder overstijgt 
dit de traditionele Marialiederen, heeft een prachtige tekst, maar de muziek is nog veel mooier. 
Luister maar …  
 
Paul McCartney Live - Let It Be - Good Evening New York City Tour (HD) - YouTube 
 
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be 
And in my hour of darkness she is standing right in front of me 
Speaking words of wisdom, let it be 
Let it be, let it be, let it be, let it be 
Whisper words of wisdom, let it be    
 
 
 
 
 
 
Wat wel verandert is het vieren van het geloof. De zondagochtend is veranderd, kerkgangers 
blijven komen maar het aantal wordt steeds minder. Jonge gelovigen zoeken en ontmoeten elkaar 
op allerlei andere tijden en plaatsen. Het kerkgebouw is steeds minder de plek van samenkomen, 
de stenen zijn niet meer belangrijk maar de intentie van het geloof. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EQTjpREgDjY
https://www.youtube.com/watch?v=JanqdSuiM_o
https://www.youtube.com/watch?v=HkfAVoAwhh0
https://www.youtube.com/watch?v=u6T5C-jzSH0
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Ik hoef geen bouwlamp te zijn.  
Als waxinelichtje kan ik al een verschil maken in het leven van één persoon. 

 
 

   Loesje kondigt het al aan; op maandag 19 augustus 2024  
    gaan de schooldeuren in het zuiden weer open. 
    Voor alle kinderen en ouders alvast weer een goed, leerrijk  
    schooljaar gewenst. 

 

 
 
 
 
 

 

Onze volgende nieuwsbrief VHP verschijnt op vrijdag 23 augustus a.s. 
Mocht je kopij hebben voor onze nieuwsbrief dan kan die naar het volgende 
emailadres gestuurd worden: info@naardekerk.nl  
Neem ook eens een kijkje op onze website: www.naardekerk.nl en volg onze 
parochie op Facebook. 

De zusters van het Wagenbergse klooster op weg naar het patronaat anno 1923.  
Waarschijnlijk vanwege een feestelijke gebeurtenis, er wordt ook gevlagd.                         
Zou dit het gouden jubileum van pastoor Mijnen zijn geweest in juni van dat jaar?      
De foto oogt niet zomers. Foto 095337 Regionaal Archief Tilburg. 

mailto:info@naardekerk.nl
http://www.naardekerk.nl/

